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“Je eigen werk
heiligen is geen
hersenschim”

Je werk heiligen is geen
hersenschim, maar de opdracht
van iedere christen: van jou en
van mij. Dat had de
machinebankwerker ontdekt
die zei: “Ik ben dolgelukkig als
ik denk aan de zekerheid dat ik
heilig kan worden door aan
mijn draaibank te werken en -
met het hart en met de stem -
het ene lied na het andere te
zingen...; wat een goedheid van
onze God!” (De Voor, 517)



5 oktober

Neem op dit uur van God, de tijd dat
je door deze wereld gaat, het besluit
om iets te verrichten dat de moeite
waard is:de tijd dringt en de zending
die de man of de vrouw in deze
wereld heeft is zo edel, heldhaftig en
glorieus als daardoor in verdorde en
verrotte harten het vuur van
Christus wordt ontstoken!

Het loont de moeite om anderen de
vrede en het geluk te brengen, door
een krachtige en blijde kruistocht.

De Voor 613

“Men kan niet tegelijk wortel en
kruin zijn als men niet tevens sap is,
dat wil zeggen geest, iets dat
binnenin werkt”.

- Je vriend die deze woorden schreef,
wist dat je van nobele idealen bezield



was. - En hij wees je de weg: discretie
en offer, het werken van binnen!

De Voor, 651

Welk een voorbeeld van discretie
geeft ons de Moeder van God! Zelfs
aan de heilige Jozef vertelde zij haar
geheim niet. - Vraag Onze Lieve
Vrouw om de discretie die je
ontbreekt.

De Voor, 653
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